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De ouwe Jacob zit voor het raam
Staart in de verte, fluistert haar naam
Zal zij nog komen, die hij bemint

Zijn lieve dochter, zijn enigst kind ?

Doebe doebe doeb, Anna Suzanna
Doebe doebe doeb, Anna Suzanna
Doebe doebe doeb, Anna Suzanna
Zij komt nooit meer weerom.

De ouwe Jacob zit voor zijn deur
Dochter ging henen, met één chauffeur
Hij vraagt de zwaluw hoog in de lucht
“Zwaluw vertel mij, komt zij terug ?”

Refrein:

Hij kust haar foto voor de laatste keer
Daar stopt een auto, dochter keert weer.
“Vader, hier ben ik, terug met de boot.”

Vader beweegt niet, vader is dood.
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